
Speech voor de afsluitviering van de Walk in België. 

 Toen Satish Kumar enkele decennia geleden zijn Walk voor de vrede ondernam –en daarvoor van 

India naar Moskou, Londen, Parijs en Washington stapte‐ werd het  niet ineens vrede op aarde. 

Omdat Charles Eisenstein zijn visie over “Sacred Economics” verspreidt, verandert ons economisch 

model van kunstmatige schaarste en competitie niet plots in een paradigma van geven en overvloed. 

Omdat Lynn Mc Taggart in haar boek “The Bond” wetenschappelijk aantoont dat mensen op 

verbinding en coöperatie gericht zijn, houdt de angst en  het wantrouwen tegenover de vermeende 

ander niet op. Hoe aanstekelijk Moeder Amma’s vrijgevigheid ook werkt, toch gaat niet de hele 

wereld daarom over van krijg‐ in geefmodus.  

Het is –met andere woorden‐ niet omdat ik een “Walk for Homeopathy” onderneem, dat 

homeopathie plots algemeen erkend en beschikbaar wordt. Zo realistisch moet men wel zijn. 

 

Niettemin wil ik me door deze voorbeelden laten inspireren, met hen geloven dat zo’n acties zinvol 

zijn en een bijdrage leveren aan het grote pakket welwillendheid dat daarmee gecreëerd wordt en 

een tegengewicht biedt voor het grote pakket angst en geweld. Met hen en vele anderen hoop ik dat 

daardoor de wereld een prettiger plaats kan worden en ik oriënteer me op hun lichtpunten in deze 

duistere tijden.  

De Walk in België verliep in hartje winter, door sneeuwlandschappen, aan zee en in de bossen, langs 

vrienden en kennissen. De koude werd vergeten door de verblindende schoonheid van ijs en sneeuw 

en rijm; en door de warmte van mensen die mij gunstig gezind zijn en mijn symbolische actie 

begrijpen. Zij weten dat ik doe wat mijn innerlijke stem mij gebiedt te doen en dat iedereen 

opgeroepen wordt het zijne te doen. Dat dit onze gave aan de wereld is. Iedereen is van betekenis, is 

belangrijk, is met elkaar verbonden met onzichtbare draden en alles wat we doen is van invloed op 

alles, gezien en ongezien, geweten en ongeweten. 

De vleugelslag is van een vlinder in  New York, die hier een tornado kan veroorzaken, u weet wel. 

Op deze gelegenheid waarbij de aanwezigen ook de afwezigen vertegenwoordigen, zou ik de 

Belgische homeopaten willen eren. Er zijn er veel en ze werken hard. Zonder veel op hef of gedruis 

want dat ligt zo niet in hun aard. Daar hebben  ze geen tijd voor, ze hebben patiënten om voor te 

zorgen en er is altijd nog zoveel te leren en te lezen. Voor homeopathie  kiezen vraagt al een 

moedige en vastberaden ingesteldheid. Homeopathie blijven uitoefenen  doorzettingsvermogen en 

beginselvastheid. Homeopaten zijn noeste werkers, die vooral door idealisme gemotiveerd worden 

want vooralsnog zijn de andere beloningen schaars. 

Maar… ik werk er aan.  

In afwachting van het respect en de waardering die homeopaten toekomen, wil ik de aanwezigen in 

de bloemetjes zetten, symbolisch voor alle hardwerkende en toegewijde homeopaten die het 

allemaal verdienen. 

 

Zoals we in Nederland de steunpilaren van de homeopathie samengebracht hebben in een poster 

van Hahnemann, hebben we dit ook voor de Belgische homeopaten gedaan.  De mensen die al 20, 30 

jaar en meer de homeopathie uitgedragen en verspreid hebben, ze levendig gehouden en ze 

onderwezen. Ondanks de onderlinge stijlverschillen kunnen we elkaar allemaal vinden in 

Hahnemann’ s beginselen en dat is onze gemeenschappelijke bindende factor. 



Wij zijn ook bijzonder dankbaar dat er zo royaal gedoneerd werd om de Walk for Homeopathy te 

steunen. Zoals aangekondigd zal  de som die overschiet na aftrek van de onkosten voor verplaatsing 

en verblijf, overgemaakt worden aan een  Homeopathisch Goed Doel. Deze maand is dat  HHA, 

“Homeopathy for Health in Africa”, het  project van Jeremy Sherr in Tanzania. De totaalsom die ik 

morgen aan hem zal kunnen overhandigen in Berlijn is 2050 euro. Iedereen heel hartelijk dank. 

De Walk gaat verder in Duitsland en zal dan de donaties overmaken aan Homeopaten zonder 

Grenzen. 

In Nederland lanceerde ik de vraag of iemand de vlag voor de Walk wou overnemen, zodat de idee 

niet ophoudt wanneer ik vertrek. Tot mijn grote vreugde kwamen er vier vrijwilligers, die nu de 

fakkel  levendig houden en morgen hun 2de Walk for Homeopathy in Nederland gaan lopen. Als er 

iemand is die de vlag in België van mij wil overnemen…. 

(Kennelijk is men bang mij voor de voeten te zullen lopen. Indien niemand zich aanmeldt in de 

komende dagen of weken, zullen Christel en ik de vlag en de idee zelf blijven uitdragen) 

Meer dan u allemaal een glas aanbieden en samen klinken had ik eigenlijk niet meer in petto. Het is 

mijn overtuiging dat mensen graag samenwerken en graag samen feesten. Dat eerste doen we vaak 

genoeg, dat tweede zelden. Dus ik zou zeggen: santé en ambiance! 

 


